
 

 

 

 

 

Na een leven van liefdevolle zorgen voor haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, 
 

is zacht van ons heengegaan 
 
 

Myriam Landrie 
 

weduwe van Antoine Goessens (†2023) 

 

geboren te Onkerzele op 20 januari 1944 

en gesterkt door haar geloof overleden in het ASZ Campus Geraardsbergen op 22 februari 2024. 

 

           Dit melden u:                                                                                                              

 

 Peter Goessens, 

 Wim en Katrien Goessens - De Schepper,                                                                                haar kinderen; 

 

 Pieter-Jan Goessens, 

 Gustav Goessens,                                                                                    haar kleinkinderen;   

 

 Delen in dit verdriet: 
 

 haar broer, haar zussen, schoonbroers en schoonzussen, 
 

 de families Landrie, Goessens en Andries. 

 

  

      

    Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Myriam 

tijdens de plechtige uitvaartliturgie die zal opgedragen worden  

in de Sint-Machariuskerk te Nederboelare op woensdag 28 februari 2024 om 12 uur. 
 

Samenkomst in de kerk vanaf 11.45 uur. 

 

De crematie en de bijzetting van de asurne in het asurnegraf heeft nadien plaats in intieme familiekring. 

 

 

Met dank aan de huisarts dokter Jens Rottiers, het team van familiehulp en thuisverpleging,  

het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Kartuizerhof, alsook van de dienst Geriatrie  

van het ASZ Campus Geraardsbergen voor de goede zorgen. 

 

Een laatste groet wordt u geboden in het rouwcentrum Collier, Onkerzelestraat 273  

te Geraardsbergen op dinsdag 27 februari 2024 van 18 uur tot 19 uur. 

 

Digitaal condoleren via www.rouwcentrumcollier.be 

Schriftelijk condoleren: rouwcentrum Collier p/a Myriam Landrie,  

Onkerzelestraat 273 te 9500 Geraardsbergen 

 

Rouwcentrum Collier, uitvaartverzorging - Geraardsbergen.      Tel.: 054 41 35 00 

We willen je rust geven 

al is vol droefheid ons hart. 

Je lijden zien en niet kunnen helpen 

was onze grootste smart. 


